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NIEUWSBRIEF ‘KRUISRAK’

De Nieuwsbrief zal, per email, worden verstuurd aan leden die zich
hiervoor hebben aangemeld.

Om aan te melden, ga naar www.marinewatersport.nl en registreer!

Mocht u, nadat de nieuwsbrief is verstuurd, er geen belangstelling meer voor
hebben, dan kunt u zich afmelden en worden uw gegevens voor deze brief
verwijderd!

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

Opzeggen van het lidmaatschap door een lid kan slechts plaatsvinden tegen
het eind van het kalenderjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van
4 weken (kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december).

De opzegging dient schriftelijk te geschieden aan het Secretariaat Marine
Watersport Vereniging, Postbus 30, 1780AA DEN HELDER of per email
aan: bestuur@marinewatersport.nl

Zie tevens artikel 8 van het Statuut van de Vereniging.
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VAN DE VOORZITTER

Beste leden en donateurs, beste lezers,

de zomer is voorbij en het vaarseizoen loopt op haar eind.

Zelf ben ik na 10 weken zeilen weer terug in Den Helder. Zeilen naar andere,
onbekende kusten is mooi. Je weet nooit precies wat je daar zal aantreffen.
Hoe moet je afmeren? Op een hek-boei met de punt naar voren? Langszij of
tussen palen of langs autobanden aan een onrustige kade?

De verrassing is altijd een mooie beleving. Soms is het logisch en soms ben
je erg verbaasd.

Op veel plekken lagen wij gratis. Er werd gewoonweg geen liggeld
gevraagd. Op de Noorse plekken was het vaak erg onpersoonlijk, veelal
alleen een betaalautomaat op de wal.

Mijn voorkeur is toch hoe wij het als MWV doen. Een havenmeester op de
Albatros en op de Haukes. lemand die je wellicht even helpt om aan te
meren. Een persoon aan wie je vragen kan stellen zoals “Waar is de douche?
Muntjes of zit het bij de prijs in?”, “Waar is de vuilcontainer” en natuurlijk
de vraag “hebben jullie ook WIFI?”.

Dat persoonlijke heeft toch zeker mijn voorkeur.

Van huis zijn en varen met je eigen boot is altijd mooi, maar het is ook mooi
om weer thuis te zijn.

Inmiddels heb ik mijn eerste bestuursvergadering ook weer gehad, alsof ik
niet weg geweest ben.

Gelukkig is alles gewoon door gegaan. Alle bestuursleden zijn ook in de
zomer actief bezig geweest met onze vereniging.

Maar alle pijlers van onze vereniging zijn actief geweest. De jeugd is volop
bezig geweest, de zeillessen zijn gegeven, de Haukes is bemenst geweest, de
Albatros was altijd bezet. De loods is bijna altijd open. De leden hebben de
boten weer afgeschreven.

Alles is gewoon doorgegaan. En dat komt natuurlijk omdat onze vereniging
door de leden gedragen wordt. ledereen doet zijn eigen ‘ding’ binnen onze
vereniging.

Van achter de bar staan tot zeilles geven. Van onderhoud tot assisteren bij
nautische evenementen.
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Juist dat is het mooie van een vereniging. Je bent lid en doet iets in de
organisatie en leden die geen functie hebben in de organisatie zijn toch
medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Het
bestuur is dus niet de vereniging: de leden zijn de vereniging.

Ik hoop dat alle leden iets bijdragen aan het reilen en zeilen van onze
vereniging. leder lid kan zijn of haar steentje bijdragen op welk vlak dan
ook. Ik denk daarbij ook aan de steeds groeiende berg aan regelgeving. Er is
tussen de leden vast wel iemand die ons kan assisteren om door de wirwar
van regelgeving heen te laveren.

Niemand wordt betaald en iedereen is vrijwillig voor de vereniging aan het
werk. Dat is het mooie van een vereniging ten opzichte van een commerciéle
haven.

Afgelopen zomer (17 september 2019) bestond onze vereniging 70 jaar, een
mijlpaal.

Dit lustrum is ook met een hapje en drankje gememoreerd op de Albatros. Ik
hoop van harte dat hier nog vele lustra achteraan komen.

En nu wordt het tijd om de Haukes winterklaar te maken. De open boten
weer naar Den Helder te brengen. Het onderhoud te plannen. De ‘winter
evenementen’ te organiseren.

Het vaarseizoen loopt dan wel op haar eind maar de vereniging nog lang
niet!

Met vriendelijke groet,
Onno Nieuman
Voorzitter.
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NAMENS HET BESTUUR GRAAG UW AANDACHT

ALGEMENE | EDENVERGADERING.

DATUM: Donderdag 31 oktober 2019
TIID: 20.00 uur
LOCATIE: Clubschip Albatros

AGENDAPUNTEN

Opening

Vaststellen agenda

Mededelingen van de voorzitter

Vaststelling van de concept notulen van de vorige algemene
ledenvergadering

Ingekomen stukken

Vaststelling van de contributies, lig- en vaargelden en tarieven voor
het komende verenigingsjaar

7. Vaststelling van de begroting voor het komende verenigingsjaar
8. Dislocatie van de verenigingsjachten

9. Rondvraag

10. Vaststellen volgende ALV

11. Sluiting

Mo PE

o o

Ad. 4, 6 en 7 zijn vanaf 10 oktober 2019 verkrijgbaar op het clubschip
Albatros
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NAMENS DE REDACTIE

Zoals menig redactie van een cluborgaan/mededelingenblad zit ook deze
redactie wel eens op een bijdrage van commissies en / of leden verlegen.
Mocht u een bijdrage hebben en deze willen delen met de lezers van dit
cluborgaan, schroom dat niet om dit middels mailadres:

bestuur@marinewatersport.nl kenbaar te maken.

Uw bijdrage wordt, zolang deze in Algemeen Beschaafd Nederlands (dit
vanzelfsprekend volgens maatstaven van Bestuur en Redactie) en in
letterformaat Times New Roman, pitch 11 wordt aangeleverd, alsmede
zonder de context te wijzigen, geplaatst.
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COACH!

HALLO, IK
BEN UW
) | KEUKEN-

www.i-kook.nl

Ravelijncenter 31
1785 LX Den Helder

0223 - 66 16 50 W
denhelder@i-kook.nl .%....
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VAN BELGISCH MEDE-LID RUDI WILLEMS

Mijn jarenlange zeilpassie bij de Marine Watersport Vereniging in Den
Helder en andere zeilbelevenissen gedurende de 59 jaren dat ik actief lid
was.

Als jonge matroos van de Belgische Zeemacht, bleu( baroe), werd ik in 1960
naar Den Helder gestuurd om er het beroep van Scheepstimmerman aan te
leren. Zo kwam ik op de Rijkswerf in de Sloepenloods terecht en werd daar
meteen aan het werk gezet om de houten zeiljachten van een vereniging te
helpen herstellen. -
Nog voor ik ooit op een zeilboot had gezeten werd
mij meteen duidelijk wat een beleving dat moet zijn
om daarmee te varen !

Tijdens een van die herstelwerken kwam een
verantwoordelijke van die zeilvereniging kijken hoe
de werken vorderden. Die menheer vroeg of ik kon
zeilen, nee, zei ik, ik heb nog nooit in een zeilboot
gezeten. Hij stelde voor dat ik misschien kon leren zeilen bij zijn
zeilvereniging.

Dat dit het begin zou worden van mijn lang lidmaatschap bij de Marine
Watersport Vereniging had ik nooit durven dromen !

Ik mocht tijdens mijn jaar opleiding voor Scheepstimmerman tijdelijk lid
worden van deze zeilvereniging . In het voorjaar van 1960 zat ik aan boord
van het clubschip “Castor” tussen allemaal Nederlandse Janmaten en dames,
en kreeg er mijn eerste zeiltermen te horen, die klonken als Latijn. De
sympathieke instructeur, Jan van Dok, kon dat wel goed uitleggen!

Wat wist ik, wat een ‘giek’ was, en een zeilboom, een overloop, schoten en
vallen, om nog maar te zwijgen van al die termen zoals oploeven en
afvallen, overstag gaan of gijpen, reven, wat is dat???

Maar nog voor ik kon zeilen wist ik aardig de dingen te herstellen aan boord
van allerlei zeiljachten, en wist ik goed wat een mastkokker was, een
dolboord, een potdeksel, een kimwegering, helmstok, gangetjes en noem
maar op!

Die avondlessen, zeiltermen en later mijn eerste zeilmanoeuvres met een
BM’r op het binnenwater staan nog fris in mijn geheugen, dit was het begin
van een ongelooflijke mooie zeilcarriére, waar ik de Marine Watersport
Vereniging zeer dankbaar voor ben .
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Na de weken opleiding en het eindexamen werd ik dus tijdelijk lid en mocht
ik bij gelegenheid een zeiljacht afhuren waar ik na de diensturen graag
gebruik van heb gemaakt.

Als enige “Belg” was ik natuurlijk een buitenbeentje en toen ik een jaar later
terug naar mijn heimat werd gestuurd vroeg ik om lid te mogen blijven.

Na een bestuursvergadering werd ik als buitengewoon lid aanvaard.

Mijn eerste zeilvakantie in de zomer van 1961 vertrok ik met een BM’r, over
het Noord-Hollands kanaal naar het Alkmaardermeer, samen met mijn zus
en haar verloofde. Nog voor we aan de eerste brug op het kanaal
aankwamen, wilden ze al terug naar onze vertrekhaven aan de ‘Castor’.

Met een sterke wind op kop, was het de hele weg opkruisen op het smalle
kanaal en dat was er te veel aan voor dat jonge koppel. Nog voor we in
Alkmaar waren wilden ze van boord, ze ontscheepten en namen de bus terug
naar Den Helder. Daar had ik geen spijt van, want de zeilmicrobe was steeds
heviger gaan jeuken en ik kon niet vlug genoeg door al de bruggen naar het
meer zeilen! 1k had geluk dat daar ook een jachtje lag afgemeerd aan dat
aanlegsteigertje, een klein eilandje midden het meer!

Twee broers van Utrecht waren met hun zeilboot, ook een BM’r, op weg
terug naar huis en bleven graag bij die “Belg”. Zo kon ik in hun kielzog het
Alkmaardermeer verkennen.

Maar de broers zeilden na enkele dagen richting hun thuishaven in Utrecht
en bleef ik alleen op het meer rond zeilen.

Ja, zo een week is vlug voorbij en na nog een overnachting aan dat kleine
eilandje zeilde ik terug naar Den Helder. Met steeds aanwakkerende wind in
de rug en dubbel gereefde zeilen was het toch een hele belevenis, zeker aan
de vele viotbruggen! Met mijn scheepshoorn blies ik bijna de pannen van het
dak (3 lange stoten) en de brugwachter (haastte zich!) om de vlotbrug open
te draaien. 't Was toch steeds opnieuw keren en draaien vooraleer de brug
open was. Maar ik was goed getraind en de veelvuldige geoefende
zeilmanoeuvres tijdens mijn zeilopleiding kwamen goed van pas!

Eind goed al goed, eens afgemeerd aan het clubschip Castor’ kon ik
nagenieten van mijn eerste solorace. Het is leuk om daar aan terug te denken.
Ondertussen was ik terug ingescheept aan boord van de TNA Kamina in de
haven van Oostende.

Maar nu ik lid mocht blijven kriebelde het nog harder om ook in de zomer
van 1962 scheep te gaan met mijn uitverkoren jacht, de ‘Zaan’ (een Pampus
klasse). Op de Rijkswerf had ik daar weken lang aan getimmerd, het was een
toren getuigd zeiljacht en veel sneller dan een BM’r .

Mijn neef en mijn beste vriend wilden wel graag mee op ons zeil avontuur.
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Eind juni 1962 vertrokken wij met de ‘Zaan’ van aan het clubschip in Den
Helder naar het Alkmaardermeer. VVoor mijn twee zeilmaten was het voor het
eerst dat ze in een zeilboot zaten. Drie uitgelaten jongens in een zeiljacht op
weg naar het onbekende, toch voor die twee!

Het was een hele belevenis, met die vele vlotbruggen op het Noord-Hollands
kanaal en de wijde blik op het meer, het was echt genieten.

Met volle zeilen kruisten we over het meer en dan afmeren ergens in de
rietkant (toen mocht dat nog) of leuker nog aan dat steigertje op dat kleine
eilandje . De vele foto’s van ons zeilavontuur prijken nu nog in mijn
fotoalbum. Waarom we op die avond begin juli 1962 toch eens zijn gaan
afmeren in het jachthaventje van Akersloot is nog steeds een open vraag,
maar zal voor een bijzondere gebeurtenis zorgen.

Dit verhaal heb ik uitvoerig beschreven en heeft in het Mededelingen
clubblad van onze Vereniging gestaan. Het bijzondere daaraan is, dat het
meisje (toen 3 jaren oud) dat we toen hebben gered nog springlevend is en

ik, enige tijd terug, met het opzoeken van haar naam heb terug gevonden.
Haar vader heeft haar verteld wat er die nacht is gebeurd!

Het heeft ons toen allemaal emotioneel geraakt, ik vind het zo jammer dat ik
dat aan mijn zeilmaten van toen niet meer kan vertellen, ze zijn beide
overleden!

Ik word er nog emotioneel van als ik er over vertel.
In de zomer van 1963 huurde ik dat kleine ;
zeiljachtje ‘Biesbos’van de MWV en { ®
haalde het van op de Loosdrechtse plassen “\’-\

om er een week later mee af te meren aan AR
het clubschip ‘Castor’ in Den Helder.
Dat was een hele belevenis zo een verre
tocht!

Dat ik nu, na mijn lang lidmaatschap
zoveel kan navertellen, vind ik tof . Door
mijn zeilpassie kon het niet uitblijven dat
ook het wedstrijdzeilen aan bod kwam. In
1963 was ik aan boord van een MSO, de
M 907 “Artevelde’ op weg naar de Kieler Woche en nam ik voor een eerste
keer deel aan de Internationale Marine Cutterregatta. Het jaar daarvoor was
ik aan boord van de TNA ‘Kamina’ naar de Benelux-dagen in Amsterdam
geweest en had van daaruit de trein genomen naar Den Helder. Op de
buitenhaven gingen daar de Sluitingswedstrijden bij de Marine Watersport
Vereniging van start.

46 ste Jaargang MWV - 11 Speciale editie




Een Nederlandse zeilmaat, waarmee ik samen de zeilcursus had gevolgd,
vroeg of ik meeging om daaraan deel te nemen! Zo spoorden we al heel
vroeg op een zondag van uit Amsterdam per trein naar Nieuwediep, om er
voor de eerste keer te gaan deelnemen aan een zeilwedstrijd. Met de houten
BM’s deden we daar voor onze eerste keer mee aan een zeilwedstrijd, maar
’t was er een om vlug te vergeten. De kennis van boeien ronden, een goeie
start nemen en het hele verloop van zo een wedstrijd was ons nog onbekend.
We zijn na afloop maar vlug terug gekeerd naar de Benelux-dagen in
Amsterdam om er te genieten van een lekker biertje !

Niet alleen wedstrijd zeilen was aan de orde, bij de MWV huurde ik vaak
een zeiljacht om met mijn familie een week te genieten van de open wateren,
zowel op de Friese meren en kanalen als op het VVeersemeer en de
Oosterschelde. De mooie vaartochten en aanlegplaatsen aan die eilandjes op
het Veersemeer waren voor onze kinderen een uitgelezen plaats om te
spelen.

Nu, na al de jaren van mijn lang lidmaatschap mag ik blij zijn met veel
mooie zeilprestaties in binnen en buitenland, waaronder meerdere deelnames
aan Sloepenwedstrijden voor Verenigingen op het Amstelmeer, de
Sluitingswedstrijden op het Marsdiep en zeven deelnames aan de Marine
Cutter-regatta tijdens de Kieler Woche, en dat alles met sympathieke
deelnemers uit alle landen!

Er waren ook wel eens leuke verrassingen die tijdens mijn zeilpassie
opdoken, zo heb ik ooit een zeilwedstrijd gezeild tijdens het Kampioenschap
der Kampioenen. Dat jaar werd deze gezeild in de 420-klasse op het meer
van Hofstade.

Alle kampioenen uit de tien verschillende klassen zeilden dat jaar in de 420-
klasse, wie daarin de beste was werd dat jaar Super Kampioen.

Onze Zeemacht leverde vier 420’s om die wedstrijden te laten doorgaan en
wij mochten fokkenmaat spelen. Drie dagen werden we ingezet en zeilden
we met wisselende Kampioenen in de 420-klasse, en wij als fokkenmaat.

De wedstrijd met Jacques Rogge (toen Kampioen in de Finn-klasse) aan het
roer met ik als fokkenmaat, is nog altijd een mooie herinnering daaraan.

De heer Rogge is later voorzitter van de Olympische spelen geworden.

Nog een van die leuke herinneringen is dat ik zijn zoon nog zeilles heb
gegeven in een Optimist (een jeugd klasse) bij BLOSO (zeilschool) op het
Spaarbekken in Nieuwpoort. Hij deed toen niet liever dan kapseizen met zijn
bootje !

Maar nog een mooiere herinnering heb ik aan een sportnamiddag op de
Marinebasis van Kallo !
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Ik zeilde toen op een woensdag namiddag heel alleen op de binnenvijver met
een Caravelle zeilboot, toen daar de vrouw van onze commandant en nog
een dame voorbij kwamen. Mag Christiane eens mee zeilen, riep de
commandant zijn vrouw mij toe, ik legde aan, en wie stapt er bij mij aan
boord, Ann Christie ,een bekende zangeres, ze wilde graag eens met mij
samen op de binnenplas varen. Zo heb ik een paar rondjes gezeild met die
lieve zangeres als bemanning! Die zaterdag daarop volgend was er het
Opendeur Bal in de Reserve Basis van Kallo. Die lieve zangeres stond daar
op het podium en zong het liedje ‘Dag vreemde man’ terwijl ik samen met
mijn echtgenote op de dansvloer genoot van dat lied ! Dat is een van mijn
mooiste herinneringen aan de veel te vroeg gestorven Ann Christie. Ze is
amper 38 jaar geworden.

Soms zijn er wel dingen die minder fijn zijn, zo kreeg ik de kans om als
bemanning in te schepen aan boord op het zeiljacht ‘Rucanor Tristar’ van
Staf Versluys (de zeeman-wedstrijdzeiler en wereldzeiler) uit Bredene.

Hij vroeg of ik mee wou doen aan een zeilwedstrijd rond het eiland White
nabij Portsmouth, die een drietal dagen in beslag zou nemen maar ik kreeg
geen verlof van mijn dienstoverste en moest spijtig genoeg die kans uit
handen geven. De wereld-wedstijdzeiler is bij een spijtig motorongeval in
augustus 1995 om het leven gekomen.

Begin de jaren tachtig wilde ik mijn motorjachtjacht brevet halen bij de
MWV .

Daarvoor werd ik naar de Marinebasis te VIissingen uitgenodigd, wat ik met
veel plezier aannam. De vele vaarvakanties met het motorjacht ‘Zwalker’ en
later met de nieuwe, ruimere motorjachten, ‘Dieze en Donge’ op de Friese
meren en kanalen, waren allemaal toppers !

Tijdens de Kieler Woche in 1990 was de Nederlandse Cutterzeilploeg, met
Ruud Van Leerdam aan het roer, eerste en ons Belgisch team eindigde derde,
daar zat ik aan het roer.

Het is nog altijd een van de mooiste herinneringen, waar beide zeilteams aan
boord van onze Belgische Mijnenveger ( M902 Van Haverbeke) de
overwinning konden vieren samen met de ganse bemanning. De vele foto’s
tonen de gelukkige winnaars met hun gewonnen bekers !

In 1995 nam ik met ons Masterteam van VGZM opnieuw deel aan de
Internatonale Marine Cutterregatta in Kiel en wonnen terug de Wisselbeker
voor de derde plaats. De hele bemanning (9) was toen al enkele jaren de
dienst uit maar konden toch deelnemen aan de Internationale Marine
Cutterwedstrijden.
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Helaas was het ook onze laatste deelname door gebrek aan voldoende
bemanning.

Tijdens mijn lange zeilpassie heb ik jaren lang deelgenomen aan allerlei
zeilwedstrijden. Mijn geliefde zeilklasse was in het begin de houten
Caravelle, waar ik bij onze Zeemacht meermaals de beker de lucht mocht
insteken. Dan werd het de 420-klasse waarin ik jaren lang aan wedstrijden in
binnen en buitenland deelnam, twee maal het WK. Eerst in Nieuwpoort en
daarna in 1994 in het Duitse Kiel. Later ben ik nog bij onze Zeemacht
overgestapt in de 470-klasse, met goede resultaten.

Maar niet alleen wedstrijdzeilen was leuk, zo werd ik zeilinstructeur bij onze
Zeemacht, deed onderhoud en gaf les. Ik nam deel aan de Trainerscursus en
hielp mee tijdens de trainingen op zee aan de geselecteerden voor de
Olympische spelen in de Finn en de 470-klasse, die zouden doorgaan in
Moskou. Helaas, door de boycot werden veel spelers thuis gehouden
waaronder ook alle zeilteams.

Al vroeg in de beginjaren van mijn zeilpassie deed ik niet liever dan
lesgeven . Bij het BLOSO ( Belgische Sport federatie ) werd ik, na mijn op
pensioenstelling vaste monitor, (veel op de binnenwateren maar meestal op
zee). En meerdere jaren ging ik mee naar het Comomeer in Italié waar ik met
de Etap-klasse, zeiltochten over het meer kon maken! Na tien jaar ben ik
daarmee gestopt.

Na al die jaren van zeilen en motorboot varen ben ik nog graag als jury op
het water aan het werk tijdens het examen voor het A-brevet zeilen, en dat
nog tot op heden in 2019.

Ook ben ik gaan lesgeven in de jachtclub van de Watersport Vereniging van
de Luchtmacht te Nieuwpoort . Met de 32-voet Kajuitjachten van
WSK/LUM, gaf ik daar meer dan 22 jaar onderricht op zee en in de havens!
Tien weken per jaar zeezeilen, waar we vaak ook aan nachtzeilen deden en
in de havens aan onze Belgische kust afmeerden. Aan veel zeilfanaten gaf ik
les, waar ik nog steeds mooie herinneringen aan heb. De vele bedankingen,
per brief, kaart, mail of tel, zijn blijvende herinneringen !

Maar aan deze mooie sport komt eens een einde, de fysieke hinder door twee
knieprotheses noodzaken mij om het roer los te laten, wat ik met veel spijt
moet toegeven.

Onze laatste deelname aan de sloepenwedstrijd voor Verenigingen op het
Amstelmeer was dan ook de afsluiter van een mooie zeilpassie.
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Langs deze weg wil ik ook ons
Masterteam van VGZM bedanken
voor hun jaren lange sportieve
deelnames aan die wedstrijden.
Een paar keer was ik beroeps
halve aan het werk bij de
Vereniging, een eerste keer op het
clubschip ‘Albatros’, het
timmerwerk voor de douches en
toiletten opbouwen en een andere
keer het dak van de dependance
in De Haukes aan het Amstelmeer helpen vernieuwen.

Ik had graag mijn diensten meer aangeboden maar de afstand tussen
Oostende en Den Helder is er te veel aan! Dat ik door mijn lang
lidmaatschap bij de MWV enkele jaren geleden, de ‘Zilveren Speld’ met
Oorkonde kreeg uitgereikt, daar ben ik terecht fier op.

Met deze bedank ik het Bestuur van de Marine Watersport Vereniging en
alle leden en wens hun nog veel zeilplezier toe.

Bedankt voor mijn lidmaatschap en de vele mooie belevenissen er rond.

Op 21 september wil ik er graag nog eens bijzijn, ter gelegenheid van het 70
jaar jubileumfeest .

Geschreven door medelid, Rudi Willems
12-augustus-2019
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En uiteraard was Rudi Willems (“De Belg”) aanwezig, tijdens de viering van
het 70-jarig bestaan van de Vereniging, waarbij hij ter gelegenheid aan de
vicevoorzitter Sjaak den Boer, een chocolade-tablet overhandigde, waarmee
de Vereniging ‘Proficiat’ wenst voor het 70-jarig bestaan!

Aanvulling van de redactie, de tekst op het tablet luidt:

“70 jaar Jubileum
MARINE WATERSPORT VERENIGING
“Proficiat”
Van Rudi (de Belg)
lid sinds 1961
Bedankt voor alles”
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NAMENS BARPERSONEEL ALBATROS

Met ingang van 30 september is wat betreft de bar het winterseizoen weer
aangebroken. Dit betekent dat we op dinsdag- en vrijdagmiddag vanaf 12 uur
geopend zijn. De donderdagmiddag en zaterdagmiddag openingen bleken
vorig jaar geen succes dus zijn we deze dagen in het winterseizoen weer
gesloten.

Mocht u een leuke activiteit hebben voor de zaterdagmiddag, neem dan
contact op met mij dan kunnen we kijken wat we kunnen regelen. Ondanks
het winterrooster wordt er zondag, als de Formule 1 gereden wordt, gezellig
samen onder het genot van een hapje en een drankje, naar de race gekeken.

Sinds het vorige seizoen zijn er een aantal mannelijke leden, die het leuk
vinden om samen te koken op de Albatros. Elke laatste zondag van de maand
gaan deze mannen koken en als u trek heeft kunt u een hapje mee eten.
Ook is er nog steeds van die zeer geliefde, heerlijke Sambal (tip)!

We hebben Evert Rebel bereid gevonden om ons barteam te komen
versterken, waar we heel blij mee zijn.

Vanaf 10 December gaat de Albatros sluiten tot en met zaterdag 4 januari.
Dan word in ieder geval de bar geschuurd en opnieuw gelakt.

Zondag 5 januari gaat de bar weer open en begint om 15.00 uur de
Nieuwjaarsreceptie.

Voor verzoeken van extra baropeningen bel of whatsApp Ingrid via
mobielnummer 06-51851228.

Tot ziens op de Albatros!
Ingrid Knikman
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NAMENS HET TEAM DE HAUKES

Op het moment dat jullie dit lezen zijn de deuren van het clubgebouw op De
Haukes alweer gesloten. We kijken terug op een geslaagd seizoen waarbij de
Zomeravond Competitie op de dinsdag en donderdag weer goed gevuld
waren. Na het behalen van het A brevet door de cursisten is de Zomeravond
Competitie op de maandag ook van start gegaan. Cursisten werd de
gelegenheid geboden om onder leiding van Ed van Kesteren en Sjef van
Opstal hun eerste wedstrijd ervaring op te doen zodat ze volgend seizoen
kunnen doorstromen naar de dinsdag of donderdagavond. Onder het genot
van een drankje was na afloop van de wedstrijd het bespreken van de
‘leermomenten’ een aangenaam onderdeel van het leerproces .

Nieuw afgelopen seizoen was de instuif op de woensdag avond dit is een
initiatief van Peter de Bie. Deze avond is bedoeld voor mensen die niet
gebonden willen zijn aan de dinsdag of de donderdag avond maar af en toe
een wedstrijd willen zeilen. Na de wedstrijd wordt er altijd voor een shack
gezorgd zodat er nog even gezellig nagepraat kan worden. Hopelijk wordt dit
volgend jaar voort gezet.

Dit seizoen hebben weer veel bedrijven, afdelingen, instanties en schepen de
weg gevonden naar De Haukes om daar te genieten van een nautische dag.
We kunnen dit soort evenementen realiseren door de inzet van een aantal
vrijwilligers die het fantastisch vinden om met onze gasten in WRL1 sloepen
het meer op te gaan. Hierbij moeten we ook zeker niet de weekbeheerders
vergeten. Zij zorgen ervoor dat de gasten hartelijk ontvangen worden en dat
er tijdens de nautische evenementen na het sloepzeilen een overheerlijke
BBQ klaar staat. Ook zorgen zij voor de natjes en droogjes van alle mensen
die ons op De Haukes weten te vinden. Het lijkt erop dat steeds meer mensen
gebruik maken van ons gezellig terras en van onze heerlijke gehaktballen en
loempia’s willen genieten. Die zijn niet aan te slepen!

Inmiddels is de hele vloot van De Haukes weer teruggevaren naar Den
Helder. In de Atjeh loods worden alle boten nagekeken en weer gereed
gemaakt voor 2020. Zo zie je dat er een grote groep leden zowel in de zomer
als in de winter bezig zijn om te zorgen dat wij met z’n allen van de
watersport kunnen genieten. En de een doet dat achter de bar, de ander in de
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loods en zo zijn er meerdere plekken waar we met z’n allen de handen uit de
mouwen steken voor de vereniging.

Op 29 sept is de kantine weer helemaal schoongemaakt en in winterslaap
gebracht. Het clubgebouw op De Haukes is dan wel dicht maar achter de
schermen gaan een aantal zaken gewoon door. Zoals planning, en geloof het
maar, de eerste aanvragen voor evenementen volgend jaar zijn al weer
binnen. Onderhandelingen over het onderhoud en eventuele herinrichting
van de haven met de gemeente Hollands Kroon gaan deze winter ook verder.
Mogelijk moet nog dit jaar werk verricht worden aan de kade wanden en zal
er verder moeten worden gedacht over de mogelijkheden om een nieuw
clubgebouw op De Haukes te realiseren.

We denken natuurlijk ook alweer vooruit aan de klusdag voor volgend jaar.
Een aantal zaken aan het gebouw moeten vernieuwd worden om het nog
even leefbaar te houden. Op onze To-Do-lijst voor volgend jaar staan aardig
wat klussen open. We hopen dan weer op een grote opkomst en het zou
fantastisch zijn om ook een aantal technisch aangelegde leden erbij te
hebben. Deze klusdag zal waarschijnlijk plaatsvinden zaterdag 4 april 2020.
Wij hopen jullie allemaal weer terug te zien op De Haukes in het seizoen
2020

Het De Haukes team

Versterking team weekbeheerders en schippers
Lijkt het je leuk om volgende seizoen een week midweek of weekend de
haven te beheren en gastheer/dame op onze dependance te zijn. Of wil je
inlichtingen wat het allemaal inhoud? Stuur dan even een email naar :

haukes@marinewatersport.nl of bel met Willem Bos tel 0647683218.

Lijkt het je leuk om af en toe als sloepschipper onze gasten rond te varen?

Laat het even weten met een email naar Haukes@marinewatersport.nl. In het

voorjaar verzorgt Sjef van Opstal een cursus hiervoor zodat je veilig met je
gasten het water op kan.
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HERFST PUzZEL 2019

A |7 14 | 8 8 5 i 7 12 | 4 5 11 |8

B |13 8 17 2 & 5 15 |3 4 1 12
C |7 10 12 | * 3 5 5 9 6

D [X[X][X][1 6 |* 8

E 2 14 16 | * 7 6 2 11 |11 2
F IxXIXx][x]|6 [5 [14a]* [12]11 16 18

G IXIXIx|x][13 g 2 2 |18 2

HIXx |1 8 8 | * 5 |16 18

| X |1 5 16 | * 2 1 2 11 (14 | 2 8

J IxIx x|z * 1013 16 | 14 | 13 2
KIX|X |4 2 1 1 2

L |19]16 4 2 B 12 19 2 5
MIX | X |1 14 | 6 1 2 12 |15 | 3 16 18

N | X|X |6 4 |6 |* |4 |4 5 |8 [20|1

O | X 2 8 19 | * 14 | 16 2 18 | 17 5 19
P | X 17 5 |8 |* 6 |6 2

Q| X |X |19 16 |6 | * 2 |1 5 |16 18
RIX|X|X[|X[X|3 |* |2]1 2 |6

S | X |6 2 2 | * 2 4 |4

11213415 7(819)10|11 |12 |13 |14 |15|16 |17 |18 |19 | 20
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Een gezellige en vaak interessante happening in Den Helder.

De meeste onder ons hebben dat geleerd op school of anders in een,

vooral technisch, Marineopleiding.

Een wel heel onverzorgde en meestal sterk ruikend jongmens.

Hoe noemt men koffiedrinken bij de koopvaardij.

Bijvoorbeeld in Spanje zegt men 'Siésta’.

Om je positie te bepalen als je langs de kust vaart/zeilt.

In welke stad of plaats werd het Vredesverdrag gesloten in begin mei

1945?

H. Voor de een, een geweldige lekkernij en voor de ander een bron van
ellende.

I. Bij Vaals is het hoogste punt van Nederland en een plaats waar de
grenzen tussen Nederland, Belgié en Duitsland samen komen.

J. Bijzondere vogels die begin mei terug komen van hun winterverblijf in
Afrika en hun oude nest van vorig jaar weer opzoeken. Eten, drinken en
slapen, soms zelfs paren, gebeurt in de lucht.

K. Een bad nemen toen in Nederlands Indié waarbij water uit een bak over
het hoofd werd gegoten.

L. Een bijzonder mooie vogel die al pootje wadend op een Antilliaans
eiland waar regelmatig een KM-stations schip op bezoek komt/kwam.

M. Duitslands eerste aanval met U-boten op Amerikaanse scheepsvaart
voor de Amerikaanse Oostkust in begin 1942. Operatie ...........c......... ?

N. In deze periode wordt gewoonlijk, bijvoorbeeld bij de MWV, niet
gezeild. Dan liggen deze scheepjes op het droge of in de natte
winterstalling.

O. Algen en ander aangroeisel gedijd niet op het onderwaterschip als dit
mengsel is aan gebracht.

P. Een vliegtuig mag beslist niet langzamer vliegen dan de miniem
snelheid, anders gaat het "..............ccooeevene. ', wat figuurlijk dodelijk kan
zijn.

Q. Eeninternationaal conflict tussen het Verenigd Koningrijk en
Argentinié in 1982.

R. Deze slaapplaats heeft niets met onze huisdieren te maken.

S. Overgrootmoeder van koningin Beatrix. Nu prinses Beatrix.

w >

@mnmo o
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Gelijke cijfers, gelijke letters. Alle woorden zonder spatie.
In de asterisk-kolom de oplossing. Succes!! Ruud van Leerdam.

Zoals u leest, worden de puzzels met enthousiasme samengesteld door de
heer Ruud van Leerdam en deze is reuze benieuwd naar reacties
omtrent deze puzzelvorm!

Uw reactie of een mogelijke bijdrage kunt u hem via

r.vanleerdam@dquicknet.n| toesturen!
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GRANDO
Ontzorgen KEUKENS & BAD

Keukens, badkamers en renovatie.
De kracht van de combinatie.

“Wij zorgen dat u vanaf het
begin geniet.”

Serv

demonte

regelt het voor u!

‘Grando. Koken. Baden. Genieten.

Grando Den Helder

Ravelijncenter 29, tel.: 0223-668680, grando.nl/denhelder
Donderdag koopavond! COW-erkend
* Vraag naar de voorwaarden.
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FORMULIER — VERZOEK TOT AFSCHRIJVING

NAAM

LIDMAATSCHAPNUMMER

ADRES

POSTCODE EN WOONPLAATS:

TELEFOONNUMMER

VERZOEKT AESCHRIJVING VAN

KAJUITZEILJACHTEN : ADMIRAAL / DEBBIE (marifoon verplicht)
MOTORKRUISER : DIEZE / DONGE

OPEN BOOT : CENTAUR /CADET / OPTIMIST
PERIODE B1J VOORKEUR

1E KEUZE 8

2E KEUZE

Ik ben in het bezit van (verplichte opgave)

Zeilbrevet A :ja/nee
Zeilbrevet B :jalnee
Zeilbrevet K (TPNO) :ja/nee
M brevet :jalnee
TKN aantekening (PRO) :jalnee
Marifooncertificaat :jalnee

Ik ben bekend en ga akkoord met de aan de toewijzing verbonden bepalingen.

DATUM : HANDTEKENING :
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